
Welkom terug in Herberg De Aandacht! Omdat we bij het 
samenstellen van ons najaarsprogramma nog niet wisten wat 
het coronavirus met het najaar doet, moeten we een slag om 
de arm houden wat betreft het aantal gasten dat we kunnen 
verwelkomen bij onze activiteiten. Het kan bijvoorbeeld  
betekenen dat bij het Wereldkoken de Serrekamer minder 
vol zal zijn. Toch denken we dat we u ondanks de eventuele 
beperkingen weer een boeiend en inspirerend aanbod kunnen 
doen. En we zijn heel blij dat we u als gast weer mogen  
ontvangen!

Aanmelden voor een activiteit blijft nog steeds van groot  
belang. Ook wijzen wij u op de mogelijkheid van PIN-betaling 
op de dag van de activiteit. Dat is niet alleen hygiënisch, 
maar ook praktisch.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip. Maar weet u 
vooral van harte welkom!

Donderdag 9 september: Filmavond

‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’ 
(Michel Gondry, 2004)
Na haar relatie met Joel heeft Clementine in een kliniek al 
haar herinneringen aan hem laten wissen. Daarop besluit 
Joel dezelfde behandeling te ondergaan. Maar terwijl zijn 
herinneringen vervagen, begint zijn liefde voor haar op-
nieuw te ontluiken. Daarop probeert hij uit alle macht te 
voorkomen dat Clementine uit zijn hoofd verdwijnt. Een 
aangrijpende, ontroerende en bij vlagen hilarische film over 
liefde, herinneren en vergeten. 

Inleiding en nagesprek: pastor Victor Bulthuis
Aanvang: 19.30 uur
Deelname: € 4,-
Om 18.00 uur wordt er een eenvoudige maar smakelijke 
maaltijd op tafel gezet, voor € 5,- per persoon. Als u wilt 
aanschuiven, kunt u dat aangeven bij opgave.

Vrijdag 24 september: Wereldkoken Anders

Tafelgesprek
Vanavond gaan we aan tafel met een beperkt gezelschap. 
Tussen de gangen door spreken we over een actueel thema: 
eenzaamheid. Er wordt een heerlijk buffet geserveerd.

Begeleiding: pastor Victor Bulthuis. Hij maakte dit jaar de 
vijfdelige serie interviewserie ‘De waarde van eenzaamheid’ 
voor het maandblad Volzin.
Aanvang: 18.00 uur
Deelname: € 10,-

Zaterdag 9 oktober: 

Workshop rozenkrans maken
Onder begeleiding van Corina Vos maakt u uw eigen prachtige 
rozenkrans. Zij zal de deelnemers ook vertellen over de  
betekenis en spiritualiteit ervan. Alle materialen zijn aanwezig 
en u wordt getrakteerd op een heerlijke lunch. 
Aanvang: 10.00 uur
Deelnamekosten: € 15,-

Donderdag 14 oktober: Filmavond

‘Big Fish’ (Tim Burton, 2003)
Het leven van William Blooms vader Edward hangt aan  
elkaar van fabels en verzinsels. Wanneer Edward op zijn  
sterfbed ligt, probeert zijn zoon waarheid van leugens te 
scheiden. We volgen Edward in de gedachten van zijn zoon 
terug in de tijd. Het wordt een zoektocht naar het ware leven. 
Als verleden en heden samenkomen, blijken waarheid en 
verdichtsel dicht bij elkaar te liggen.
Inleiding en nagesprek: Patrick Chatelion Counet, theoloog
Aanvang: 19.30 uur
Deelname: € 4,-
Om 18.00 uur wordt er een eenvoudige maar smakelijke 
maaltijd op tafel gezet, voor € 5,- per persoon. Als u wilt 
aanschuiven, kunt u dat aangeven bij opgave.

Donderdag 11 november: Filmavond

‘Les choristes’ (Christophe Barratier, 2004)
We bevinden ons op een kostschool voor moeilijk opvoedbare 
jongens, in 1948. Op een dag komt er een nieuwe muziek-
leraar, die met zijn passie voor muziek en compassie voor de 
kinderen de harde dagelijkse routine op school weet te door-
breken. Een tijdloos verhaal van jeugdjaren zoals ze worden 
ervaren door een kleurrijke groep ontspoorde kinderen.  
Inleiding en nagesprek: pastoraal werkster Janine Kallen
Aanvang: 19.30 uur
Deelname: € 4,-
Om 18.00 uur wordt er een eenvoudige maar smakelijke 
maaltijd op tafel gezet, voor € 5,- per persoon. Als u wilt 
aanschuiven, kunt u dat aangeven bij opgave.
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Vrijdag 26 november: Wereldkoken

Van antipasti tot dolci: Italiaans genieten
Deze avond zal gastkok Luca Consoli ons voor de derde 
maal laten proeven van zijn culinaire hoogstandjes uit de 
Italiaanse keuken. Het wordt ongetwijfeld weer een bijzon-
dere avond met tongstrelende gerechten.
De couverts voor deze avond zijn iets duurder u van ons 
gewend bent, maar u krijgt dan ook heerlijke gerechten en 
zalige wijnen geserveerd. 
Aanvang: 18.00 uur
Deelname: € 20,-

December

Donderdag 9 december: Filmavond 

‘After Life’ (Kore-eda Hirokazu, 2000)
Ergens tussen hemel en aarde bevindt zich een groot huis, de 
tussenstop voor hen die op weg zijn naar het hiernamaals. 
Een week lang mag men terugkijken op het aardse leven. 
Eén dierbaar moment daaruit moet men kiezen; dat wordt 
het persoonlijk paradijs. Wie niet kiest, blijft eeuwig in het 
niemandsland. Wat zou jij kiezen?
Inleiding en nagesprek: pastor Victor Bulthuis
Aanvang: 19.30 uur
Deelname: € 4,-
Om 18.00 uur wordt er een eenvoudige maar smakelijke 
maaltijd op tafel gezet, voor € 5,- per persoon. Als u wilt 
aanschuiven, kunt u dat aangeven bij opgave.

Donderdag 30 december: 

Bollen en bubbels
Wij willen het jaar graag samen 
met u afsluiten. Vanaf 14.30 uur 
bent u van harte welkom voor 
oliebollen en appelbeignets en 
andere lekkernijen, vergezeld 
van een glaasje bubbels. 
Om 15.30 uur is er een quiz 
onder leiding van pastor Victor 
Bulthuis. Deelname is kosteloos!

Meer informatie en aanmelding
Wilt u een activiteit meemaken? Meldt u zich dan aan bij: 
Herberg De Aandacht, Kerkplein 1, 6666 AK Heteren of bel  
06 - 33 33 17 46. E-mail: herbergdeaandacht@gmail.com
Website: www.herbergdeaandacht.nl
 me/herbergdeaandacht 

Over Herberg De Aandacht
Herberg De Aandacht is een initiatief van de parochie H. Maria 
Magdalena (Betuwe). De oude pastorie in Heteren is in 2015 
omgetoverd in een huis waar verschillende activiteiten  
worden georganiseerd. De waarden rust, aandacht, ritme, zorg 
en hoop staan hierbij centraal. De Herberg wil ruimte geven 
aan mensen die op zoek zijn naar zingeving en verdieping,  
spiritualiteit, rust en stilte. ‘Aandacht’ verwijst naar de spiri- 
tualiteit van St. Benedictus, die in zijn Regel benadrukt dat  
alles wat je doet aandacht verdient, maar ook dat alle aandacht 
moet uitgaan naar gasten.


